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OORLOG IN DRIE DELEN

A. Oorlogsherinneringstekens             
B. Gebeurtenissen en personen
C. De oorlog van dag tot dag

DAGEN EN NACHTEN VAN STRIJD, 
ZORGEN EN SMART



TABLEAU CAFE KIPPENBURG VERTELT OVER GAASTERLAND TIJDENS WO II 1939-1945. 



Luchtbescherming Gaasterland op 6-11-1937 ingesteld. Burgemeester had de centrale leiding. 
Diensten: Bestuur; Radio-Luisterpost; Buurtmeldingsposten; Gasverkenningsdienst; Technische Dienst; 
Geneeskundige dienst; (Bos-) Brandweer; Veterinaire dienst en Hulppolitie. 

MOBILISATIE 28 AUGUSTUS 1939



MOBILISATIESLACHTOFFERS

LINKS:   MARTEN De WILDE             RIENTS VAN GUNST                        
RECHTS:PIETER DE WINTER             16-02-1940 Hoogeveen
Verdronken 18-12-1939 Ossensluis   blindedarm/buikvlies      



Burgemeester Schwartzenberg en Freule Quirina Jacoba 
Johanna Van Swinderen



Werkkamp Elfbergen Oudemirdum tijdens ochtendgymnastiek 1941



Typ hier uw 
tekst

PRENTBRIEFKAART ROND 1910

PINKSTERZONDAG 12 MEI 

1940 liet Ds. Sijmen Jacob de Boer 
hier Psalm 118:12 zingen: 

Dit is de dag, de roem der dagen, 
Dien Israels God geheiligd heeft;  

laat ons verheugd, van zorg 

ontslagen, Hem roemen, die ons 
blijdschap geeft. Och Heer, geef 

thans Uw zegeningen; Och Heer, 
geef heil op dezen dag;  Och dat 

men op deez’ eerstelingen : Een 

rijken oogst van voorspoed zag’.

Psalm 79:1 was beter geweest. →

(Schuin tegenover de kerk was het 
een enorme drukte van gelegerde  

Duitse soldaten in basisschool)

Ps79:1                                       (Foto rond 1910)

Getrouwe God, de heid’nen zijn gekomen.
Zij hebben stout uw erfland ingenomen.
Jeruzalem, de tempel, Uw altaren,
‘t ligt al verwoest door die geweldenaren.

Uw knechten zijn geveld          
door hun verwoed geweld.
Hun lijken, onbegraven, 
verzaden na hun dood.
‘ t Gediert’ in hongersnood                                         
en gier en kraai en raven.



Johannes Nagelhout    Still on patrol O-13

Johannes bleef vermist. Daarom liet zijn 
moeder de deur altijd op een kier openstaan.



Jan Melles van der Goot. Mei-oprjochter Frysk Faksistenfront 1933. Yn 1938 leider Fryske

Folkspartij.  Feroardield juny 1940 Dútske ynfal. Douwe Kalma spruts op tsjerkhôf: Net oant it ein mar oan it

begjin fan in nije tiid”. Fryske flagge op kist.



Geheim Agent Cornelis Henderik van Brink. 1914- 2004 

GEHEIM AGENT
CORNELIS 
HENDERIK 
VAN BRINK
(1914-2004)

Sprong in de nacht van
18/19 november 1940 bij
Kippenburg uit een Engels
Whitley-vliegtuig met
zendapparatuur. Van Brink
schampte een koe bij het
neerkomen. Tegelijkertijd
werden spotprenten en
toffees als schijnmanoevre
uit vliegtuig geworpen. In
november 1941 gaat hij
naar Engeland terug via
Delfzijl. Na 10 maanden
reizen was hij weer terug in
Engeland.



Marcherende leden Nederlandse Arbeidsdienst.                     
Voor ongehuwde werkloze militairen 18-25 jaar. Zingen: “Heft de spaden, laat ze blinken”. Organisatie (meest 

NSB) was fout, deelnemers niet. Eed van trouw afleggen aan Hitler.

KAMP WYLDEMERK BIJ HARICH
(FOTO’S ZIJN NIET GEMAAKT IN HARICH)



10 zekere vliegtuigcrashes en twee niet-zekere. 8-11-1941 de 
eerste. Dat was een Whitley bommenwerper bij Theunis 
Wagenaar in Nijemirdum. Vier slachtoffers.



Peil- en radarstation Eisbär Sondel

PEIL-EN RADAR-
STATION EISBÄR 
IN SONDEL 
1942-1945

Dit is de FRIJA waarmee tot op

een afstand van 200 kilometer

vliegtuigen konden worden

Waargenomen.

Deze foto is 17 april 1945

gemaakt nadat de Duitsers het 

onklaar hadden gemaakt en 

vertrokken waren.

Er waren maximaal 400 
militairen, de meesten 
waren Oostenrijkers. In 
1944 kwamen er bij gebrek 

aan soldaten plm. 100 
“Blitzmädel”” of te wel 
“Nachrichtenhelferinen



VANAF BEGIN 1942 ALLE DAGEN IN HET VERZET

BENJAMIN (HERRE) STEEGENGA EN   JANKE                 - Verzetsherdenkingskruis

STEEGENGA-HEIDA                                                          - Eremedaille in goud in de
orde van Oranje-Nassau

Foto eind 1942  



Uit handen van Prins Bernhard ontvangt Mevrouw Joke Keij-Alta 

als een van de eerste Nederlandse vrouwen het 
verzetsherdenkingskruis.



Dit is het schilderij: “DE IDEALE GERMAANSCHE JONGELING”. De NSB-Landstand had in Rijs “Mooi 
Gaasterland” gevorderd en gebruikt als de Boerenschool. Hier werd o.a.rassenleer geleerd.



In Nijemirdum liggen twee onbekende vliegtuigbemanningsleden begraven. Met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijk is THOMAS HILL McGRENERY (rechts op foto) één van de twee 

onbekenden.

Begraafplaats Nijemirdum: Hier liggen
9 vliegtuigbemanningsleden. Drie 
nationaliteiten: Engels, Canadees en 
Amerikaans.



Vanaf november 1942 werd een begin gemaakt met de invordering van kerkklokken voor de 
wapenproductie in Duitsland. De klokken staan gereed om afgevoerd te worden. Het zijn de 
kerkklokken van NH. Kerk Harich; NH Kerk Balk; NH Kerk Oudemirdum; Gemeentehuis en R.K. Balk. 



RADIO-INLEVERING WERD IN 1943 VERPLICHT

Philips 843 “Het Eitje”. Landelijk was dit het 
meest verkochte radiotoestel. 

In de gemeente
Gaasterland werden in
totaal 255 toestellen
ingeleverd en in
Sloten 56 exemplaren.
In de gemeente
Gaasterland werden
de meeste toestellen
van het merk Philips
ingeleverd en in
Sloten was Telefunken
het meest ingeleverde
toestel.



“SABOTAGE” NIJEMIRDUM

Telefoonlijnen doorgeknipt.

Duitse bewakers verbleven in consistorie Geref.Kerk Nijemirdum.



"Mei"staking 1943. Melkrijders werden in Balk de eerste morgen 
teruggestuurd. Directeur dreigde met Duitsers en staking stopte.

Zuivelfabriek 'De Goede Verwachting' in Balk



DISTRIBUTIEOVERVAL 23 september 1943

Groepscommandant 
Wietze Hoving

Links: Jacob Helder

Rechts: Klaas Walda

Hoogeveen



Zij verdronk in de Bakhuistervaart door verduisteringsmaatregelen



Amerikaanse B-24 Liberator Bommenwerper stort 22 december 1943 neer op begraafplaats in Mirns. 

 

 

SGLO - T3256 

 

LIBERATOR B-24H-1-FO #42-7554 - 22 Dec 1943 - MIRNS - 

CREW 10 

     

      

 

Bemanningsleden v.l.n.r.: 
Bovenste rij:Allen †; Bevins; Gill; Destro †; en Elder †. 
Onderste rij: Robbins†; Pavelko †; Henry; Owens †; 
Odom †

Bijna alle grafstenen en de
klokkenstoel werden verpletterd.
De klokkenstoel werd opnieuw
herbouwd.

7 van de 10 bemanningsleden verloren het leven. Er waren 3 overlevenden. Henry, Bevins en
Gill. Bevins en Gill werden krijgsgevangenen maar overleefden de oorlog. Henry werd via de
Gaasterlandse ondergrondse in veiligheid gebracht en overleefde de oorlog ook.

Pilotenhelpers: “Tinus” Mous en Jan Keulen



3 januari 1944. Lancaster verongelukt op it Bakhúster Heech mei alle 7 bemanningsleden

Duitsers houden de wacht bij de rampplek

LANCASTER

Boerderij van de familie Haarsma
had veel schade. Er was een bom
van 4000 pond ontploft.

In de late namiddag van 4 januari 1944 werden 5 bemanningsleden begraven op het R.K.
Kerkhof in Bakhuizen na een indrukwekkende kerkdienst. Heel veel inwoners waren met de
stoet meegelopen naar de kerk als een soort van protest. Een dag na de begrafenis werden
de overige twee verongelukte bemanningsleden gevonden.

Verongelukte bemannning: Holden; Heasman; Stock, Ablett; Tull; Crosby en Baldwin.



VERZETSSTRIJDER JACOBUS BOOMSMA UIT SONDEL                         ZIE PIJL

Geb. 6 juli 1910 Sondel
Overl. 6 nov.1944  Sneek



Landwacht, Steegenga en Joop Schweitzer met zijn geheime liefde Jacobje “Zus” Piersma.

Slachtoffer van „Ein Schöner Schuss”

* 12 juni 1921 te Maassluis
† 4 augustus 1944 te Nijega (Elahuizen)



Harichster Onderduikers in Het Zwin onder Elahuizen.

Van links naar rechts:
Trinus Verf, Bauke
Mandemaker, Eeuwe
Verf, Harm Gerding,
Johannes Hylkema en
Dirk Volbeda.

Nadat Balk door Duitsers werd omsingeld van 1 tot 4
augustus 1944 vluchtten deze jongemannen naar een veilig
oord in deze twee boten in Het Zwin achter Harich bij
Elahuizen. Ook in Wijckel vluchtten jongemannen naar de
boten in het Wikeler Hop.

BOOTVLUCHTELINGEN     



Onderduiker Leendert van Zandbergen omgebracht.

In Amsterdam werd Leendert geboren op 23-2-1923
als zoon van Eize van Zandbergen uit Koudum en
Stientje Bremer. Hij werd in 1943 onderduiker bij opa
en oma Jan Jans Bremer en Margje Bremer-Zijlstra in

Oudemirdum. Op 20 september 1943 werd hij
onderduiker in de onderstaande boerderij van
weduwe Bruinsma in Sondel met vaste arbeider
Wiebe de Vries.
Hier werd Leendert 24 augustus 1944 opgepakt en

meegenomen door 4 Landwachters. Op 17 oktober
1944 overleed hij in het Duitse Husum, het
buitencommando van het concentratiekamp
Neuengamme.



TEEUWES DE BOER EN ECHTGENOTE
ANNA DE BOER-DE BOER

Teeuwes de Boer werd 27-05-1903 geboren in Mirns en Bakhuizen. Zijn vrouw –
en nicht - Anna de Boer werd 30-10-1902 geboren in Nijega (Elahuizen). 
Teeuwes vertrok als KNIL-militair in 1924 naar Ned.Indië. In 1932 kwam hij met 
tijdelijk verlof terug en trouwde op 16-02-1933 met Anna. Twee maanden later 
vertrokken zij naar Ned.Indië en kregen daar twee kinderen. Zoon Henk werd in 
1934 geboren en dochter Geertje Anna in 1941.

Sergeant Teeuwes de Boer werd in 1942 een Japans krijgsgevangene. Bij 
vervoer op het schip Hofuku Maru verdronk hij met 900 anderen op 21 
september 1944 na een Amerikaanse beschieting in de baai van Manilla bij de 
Filippijnen. 

Anna de Boer stierf op 23 augustus 1945 in het Japanse vrouwenkamp Banjoe
Biroe 10. De twee kinderen kwamen op 16 februari 1946 in Nederland aan en zij 
werden liefdevol opgenomen bij beppe Janke de Boer-van der Veer en tante 
Geertje de Boer in Nijega.

HOFUKU MARU Kamp Banjoe Biroe nr. 10 en 11 in 1945

ECHTPAAR DE BOER SLACHTOFFER IN INDIE



V-2 RAKET RIJSTERBOS 1944

25-09-1944 – 21-10-1944 RIJSTERBOS 
Zeker 77 lanceringen. Hiervan werden 39 richting  
Engeland gestuurd en de rest op Antwerpen. 332
Batterie444 (gestrafte) soldaten in Rijs. 150 ver-

bleven in Mooi Gaasterland en de rest in hotels of 
particulieren. Raketsnelheid van 5500 KM per uur. 
Zes minuten later waren die in Engeland. 
Beschieting van 7 vliegtuigen op 21 oktober 
1944.

VERVOER 
PER 
SPECIALE 
TREKKER

Achter Kippenburg 

was hospitaal. In 

Beukenlaan werden 

V2’s klaargemaakt.



60 korenbulten door Verzet in brand gestoken bij Nijemirdum en 

Kippenburg op 26 augustus 1944 en 11 september 1944.



Duits overvalcommando in Friesland (met commandant Max 
Ströbel, 3e van links voorste rij)



Wilmink en Wissink, gefusilleerd 27 februari 1945 Fonteinbos Oudemirdum

JACOB MONUMENT JOHANNES
WILBERTS FONTEINBOS WISSINK
26 jaar OUDEMIRDUM 24 jaar



De gebruikte 7.92 kogels en de 9 mm hulzen
op de Duitse schietbaan achter Heaburgen in
Nijemirdum.

Situatieschets van 
de moordplek van 
vijf verzetsstrijders 
op 6 april 1945 aan 
de Heaburgen in 
Nijemirdum.



Deserteur uit Kamp Sondel: Josef (Jupp) Fleck

Hier heeft Josef Fleck vanaf 
december 1944 de oorlog 
overleefd bij de familie 
Luitjen Kramer in Harich. Na 
8 jaar oorlog kwam hij –als 
doodgewaande zoon - in 1946 
terug bij zijn ouders in 
Oostenrijk.



Jeen Hornstra, Wijckel, slachtoffer van wapendroppings.

Erich Kronberger Wolfgang Schlegel
Commandant              Ondercommandant
Crackstate

Walter Czunczeleit Herman Rosenthal   
Direkteur Crackstate  “speurder” en

leider fusillades

Dit waren de vier  “folteraars”.



FAMILIE VAN DER SLUIS, ZATHE STILGELEGEN IN ELAHUIZEN. Gezin had ook nog 9 
onderduikers. Op 31 december 1944 werd er uit onderduikouders een kind geboren.



825  Limburgse evacuées in Gaasterland

825 LIMBURGSE EVACUEES
Links vooraan zijn 7 evacuees begraven 
op de R.K. begraafplaats in Bakhuizen. 
Er zijn geen grafstenen geplaatst.

Dit is groep uit Oudemirdum. Zij 
wachten op de bus naar huis. Achteraan 
3e van rechts is Jan Monkelbaan. Hier 
had men in zijn boerenschuur een kapel 
gebouwd. Jongetje op de voorste rij is 
Joop Postma, nu wonende in Bakhuizen.



NBS IV DISTRICTSCOMMANDO. Op de voorste rij in het midden commandant Siemen de Jong.
2e van links achterste rij: Benjamin Herre Steegenga



Verzetsgroep Bakhuizen



Bakhuister verzetsploeg op de driesprong in Rijs

1.JohannesWeersma; 2 NN; 3 NN; 4. Tjerkde Blaauw;

5. Harmen Keuning; 6. Geert van Dijk; 7. Rinke Mous;
8.Lieuwe Bult; 9. Jan Konst en 10. NN



ONDERDUIKERS UIT BAKHUIZEN,MIRNS EN RIJS. Bovenste rij v.l.n.r.: Tsjibbe Bakker; Rients Sijbrandij; Jan Bakker; een 
onderduiker uit Arnhem; een onderduiker uit Amsterdam en Gert Bakker.

De tweede rij v.l.n.r.: Tsjibbe de Vries; Joost Keulen; Homme Boukes Witteveen en een onderduiker uit Joure.
Onderste rij v.l.n.r. aan weerszijden van het herinneringsbord: Piet van Oostrum en Klaas Witteveen.

Johannes Albada staat niet op de foto omdat hij die dag niet aanwezig was. 



WATERGEUZEN  BALK



NBS ALDEMARDUM-NIJEMARDUM



NBS ALDEGEA-NIJEGEA



17 APRIL 1945 OM 15.40 UUR IS DIT DE EERSTE CANADESE “BRENCARRIER” 
OP DE BRUG BIJ HET GEMEENTEHUIS IN BALK



Bevrijdingsfeest op het Haskeplein in Balk 17 april 1945



HALBE BEARNTS VAN DER GOOT WERD OP DE BEVRIJDINGSDAG BENOEMD TOT 

WAARNEMEND BURGEMEESTER VAN GAASTERLAND.

Echtpaar Halbe Bearnts van der Goot en Hinke van der Goot – Schotanus.

De foto is van januari 1944. Halbe werd 14 februari 1945 in Oudemirdum opgepakt wegens

wapenbezit uit droppings en op 14 april 1945 vrijgelaten uit Crackstate in Heerenveen. Hij kwam
op 15 april 1945 weer thuis en werd twee dagen later tot waarnemend burgemeester van de
gemeente Gaasterland benoemd tot 1 mei 1946.



BALK        - CANADA

OPTOCHTEN
VOETBALWEDSTRIJDEN
VOLKSSPELEN
TONEELUITVOERINGEN

Dit is uit de optocht in Balk 



Jacobus Boomsma       Jeen Hornstra        Joop Schweitzer       Johannes Nagelhout       Teeuwes de Boer 



BEDANKT VOOR UW AANDACHT

WILT U MEER WETEN OF VERTELLEN?

STICHTING HISTOARYSK WURKFERBÂN GAASTERLÂN

Website: www.gaasterlandinwo2.nl 

E-mail: stichtinghwg@gmail.com

Bereikbaar: Iedere dinsdagmorgen van 09.00 – 12.00 uur

op het adres Raadhuisstraat 29 in Balk. Graag op afspraak.

Zie ook: www.geschiedenisgaasterland.nl

Uw donateurschap stellen wij erg op prijs.

mailto:stichtinghwg@gmail.com
http://www.geschiedenisgaasterland.nl/

